
Dineke van der Wees: 60 jaar KNKV en CKC Maassluis 

 

Dineke wist ons te vertellen dat het lidmaatschap eigenlijk al 
62 jaar moest zijn. Toen Dineke een jaar of 6 was kwam zij al 
op de korfbal op ‘t Stort waar veel van haar familieleden al 
korfbalden. Dineke heeft actief gekorfbald tot zo’n 50 à 55 jaar 
en daarna doorgegaan met korfbalfit. Ook haar kinderen 
hebben allemaal gekorfbald en nu ook weer een aantal 
kleinkinderen. 
 

Al pratende kwam Dineke met leuke verhalen over dat er 
vroeger met openbaar vervoer naar de wedstrijden werd gegaan of dat er kaarten in de 
brievenbus bij iedereen werden gestopt als je moest spelen waarop verzameltijd en 
dergelijke stond; een blauwe als je thuis speelde en een oranje als je uit speelde. Of het 
trainen in de veilinghal waar dan eerst de kratjes opzij gezet moesten worden. 
En de vele toernooien van vroeger zoals de bondsdag in Utrecht, toernooi in Eindhoven of in 
de Energiehal. Of de strandtrainingen van Wim Niesing waar nog wel eens gesmokkeld werd 
als je achter de duinen was. 
 

In alle jaren als korfballid heeft Dineke samen met Gerard een mooie vriendengroep 
opgebouwd welke voor hun heel waardevol is. Met elkaar veel mooie herinneringen gemaakt 
zoals de wintersporten, wandelingen op 2e kerstdag of gewoon de feestjes en verjaardagen. 
Maar het allermooiste wat ze over heeft gehouden aan de korfbal is toch wel haar man 
Gerard.  
 

In de jaren heeft Dineke verschillende vrijwilligersfuncties gedaan zoals secretaris in de tijd 
dat Dick Hubert voorzitter was, vele jaren met haar zus Edith in de organisatie van het 
schoolkorfbaltoernooi, als vertrouwenspersoon en ondersteuning van haar man Gerard 
tijdens zijn voorzitterschap. 
 

Dineke ziet de vereniging als een soort familie, saamhorigheid en vrienden waar je van op 
aan kan. 
 

 

Jacqueline Wijnhorst 50 jaar KNKV en CKC Maassluis lid 

 

Ook Jacqueline is geboren op het veld, beide ouders Jan en Ada 
korfbalde bij CKC. Kleine Jacq stond in de kinderwagen al langs de lijn 
wanneer beide ouders speelde. Vanaf 8 jaar mocht zij in die tijd pas op 
korfbal. Zij kwam in het team met Sander en Chris v Hezel (1975). 
Jacqueline heeft altijd gekorfbald, nog steeds en ook op een fanatieke 
manier. Verdedigen was haar ding, ze zat bovenop haar tegenstander! 
Vanaf haar 17e kwam zij in het 1e. Zij heeft altijd in leuke teams 
gespeeld.  
 

Als kleine Jacq zat zij op vrijdag te wachten bij de telefoon in de hoop gebeld te worden dat 
zij nog ergens reserve kon zitten.  



In de selectie periode was het spelen met de ouderwetse KSK een feestje, dat gaf een boost 
aan de wedstrijd. Jacqueline werd vroeger veel geselecteerd voor het afdelingsteam, in een 
toernooi in Frankwijk mocht zij zelfs met het district team mee doen ivm zieken. Wim Niesing 
was daar de coach van en kende Jacq en haar kwaliteiten. Dat was een hoogtepunt voor 
haar, zij werden daar 2e!  
 

Het vrijwilligerswerk werd haar ook met de paplepel in gegoten. Jacqueline heeft altijd taken 
gehad binnen de vereniging. Deze doet zij dan ook met veel plezier. Zij heeft zich afgelopen  
jaren bezig gehouden met: wedstrijdsecretariaat, Technische commissie, pannenkoeken 
kraam Koningsdag, kampleiding, bestuur functie evenementen en TC, vrijwilligerscommissie, 
teams trainen geven. Oftewel een duizendpoot die onze vereniging goed kent.  
Mooi herinnering is dat toen zij lager ging spelen met haar beide zussen in het team kon 
spelen!  
Jacqueline denkt bij CKC aan verbondenheid, warmte, liefde en een mooie familie.  
 

 

 

 

Sjaak Dekker 50 jaar KNKV en CKC Maassluis lid 

 

Sjaak is door zijn schoonfamilie vroeger betrokken geraakt bij 
CKC. Zijn vrouw Ina en Sjaak zijn toen ook gaan korfballen. De 
trainer destijds was Rinse Veldman. Zij hebben beide enkele jaren 
gekorfbald. 
 

Ook door zijn korfballende kinderen Marleen, Jacqueline en 
Petra was hij vaak langs de lijn te vinden en tegenwoordig ook bij 
zijn korfballende kleinkinderen. 
 

Ook als vrijwilliger was Sjaak te vinden bij de korfbal: hij begon in het bestuur als 
materiaalcommissaris, later bij het onderhoud en hulp bij de opbouw van de kantine, het 
bezorgen van de Punt Uit langs de deuren in de net gebouwde Drevenbuurt - wat aardig 
zoeken was - en later bij de oude-krantencommissie op de vrachtwagen en het openen en 
sluiten van de oude-kranten container. 
 

Sjaak wist ook nog een aantal leuke feiten van vroeger te vertellen zoals het 24-uurs toernooi 
dat vroeger bij CKC georganiseerd werd (misschien weer leuk om in te brengen) en het feit 
dat c.k.c. Maassluis vroeger door de gemeente gevraagd werd om vrijwilligers te leveren 
voor Koninginnedag in het dorp en dat dit later uitgegroeid is tot Koninginnedag op ons eigen 
veld. 
 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander en Chris zijn in 1975 samen begonnen met korfballen. Het is ook altijd Sander en 
Chris daarom samen een middag herinneringen opgehaald aan hun tijd bij c.k.c. Maassluis. 
 

Ze spelen niet meer maar vinden het belangrijk om lid te blijven van deze geweldige 
vereniging die ze, door lid te blijven, kunnen blijven steunen. 
 

Begonnen in de C, kampioen worden en dat ging jaren zo door. Elk jaar weer een 
kampioenschap. Trainers die ons probeerden wat bij te brengen: Mieke Blom, Leo vd Vaart, 
Sjaak v ’t Wout. 
Achter de bar waren daar altijd Sjannie en Jan Gregoor. 
Naar toernooien gaan, om 7.00 uur met de bus naar Eindhoven om daar een toernooi te 
spelen. Met natuurlijk je zakje brood mee als lunch. En altijd met een vuilniszak om op te 
zitten of kleding in te doen als het ging regenen. 
 

Na elke wedstrijd een verslag schrijven voor de Punt-Uit. Typen met carbon-papier ertussen. 
We vonden nog een verslag in een plakboek. Hard gelachen tijdens het lezen hiervan en wat 
bleek: wij hadden het zelf geschreven!!! We vonden ons zelf erg goed en schreven ook de 
adressen erbij zodat de fans ons konden opzoeken (AVG bestond toen duidelijk nog niet). 
Sander stopte met korfballen door zijn werk in de horeca, Chris heeft nog een tijd 
doorgespeeld en heeft lang in het tweede gespeeld. 
 

Tijdens een wedstrijd werd Chris naar de grond gewerkt door zijn tegenstander. Sander 
kwam voor Chris op en zei, Chris na de wedstrijd pakken wij hem. 
 

Naast korfballen was er nog genoeg: 
De feestjes op de vereniging, Disco, Sinterklaas, kamp, hier bewaren zij hele goede 
herinneringen aan. Het kamp: met elkaar in de keuken zitten bij het fornuis omdat het in het 
kamphuis vreselijk koud was. V D die mocht rijden in de auto van Rene de Vries. 
Later mee als leiding met het kamp en met Martha een spooktocht uitzetten. Met als klap op 
de vuurpijl de bonte avond. 
Vrienden maken, en deze vrienden hebben voor het leven. 



Vrijwilligerswerk is hun beide ook niet onbekend. Vele taken hebben zij gedaan binnen de 
vereniging: Piet spelen, kampleiding, barcommissie, actie met spoed uit het roet, diners 
voorbereiden. 
Het vrijwilligers werk brengt ook veel, leren organiseren, omgaan met feedback, vormt je 
eigen leven, kennis maken met mensen met een verstandelijke beperking, 
verantwoordelijkheid dragen. Kortom: een verrijking voor je leven. 
 

Door niet alleen korfbal aan te bieden maar ook tennis, korfbalfit en jeu des boules weet 
c.k.c. Maassluis mensen aan de vereniging te binden. Dat is een kracht van CKC. 
Sander en Chris noemen de vereniging een hechte club, met een warm hart. Verbondenheid 
en hier een hele fijne tijd beleefd. 
 

 

Ruud vd Wees 40 jaar KNKV en CKC Maassluis lid 

 

Ruud vertelt dat hij zo ongeveer is geboren op CKC, daar is hij niet 
de enige in! Gezien beide ouders korfbalde en Ruud 6 werd, ging 
hij naar de welpen. Ruud heeft alle jeugd teams doorlopen met 
veel plezier. In de selectie speelde hij lang in het 2e en hij heeft 
nog 1 jaar in het 1e gespeeld. Daarna ging hij het wat rustiger aan 
doen in het 3e en 4e en is gestopt rond zijn 34ste.  
 

Ruud kijkt met plezier terug op de periode in de A1 en het NK 
met trainster Hanneke v Eck, de sfeer in het team, maar vooral de 
sfeer rondom de wedstrijden was super leuk. EJ de Man toernooi 

staat ook zeer hoog op zijn lijst, dit toernooi werd nog gewonnen, maar stond later vooral 
bekend om de gezelligheid en korte nachten.  
 

De contacten met andere verenigingen was ook erg gezellig.  
Ruud heeft vroeger ook vele teams gecoacht o.a. met Alex v Kempen.  
Ruud kijkt positief terug op alle kampen waar hij bij mee is geweest als kind. Het snoep 
meesmokkelen. Kamp was altijd leuk! 
De SNAC feesten waren ook top: Halloween, doe raar met je haar enz enz.  
De tijd in de selectie was top, na de wedstrijd blijven hangen in de kantine, daar pizza 
bestellen. In de zaal blijven hangen tot diep in de nacht in toentertijd de Ziezo.  
Zo vliegen de 40 jaar voorbij! 
 

 

 

Stefan Gringhuis 40 jaar lid van CKC Maassluis en KNKV lid 

 

Stefan had vroeger eigenlijk geen keuze welke sport te gaan doen 
met ouders die gekorfbald hebben en twee korfballende broers. 
Al op 7-jarige leeftijd kwam Stefan bij de welpen.  
Gedurende de jeugd heeft hij altijd in selectieteams gespeeld. 
Een van leukste herinneringen was de hoofdklasse in de zaal in de 



junioren. Het jaar erop zou hij weer in de zaal met de junioren in de hoofdklasse kunnen 
spelen, maar helaas brak hij toen zijn pols en is dat niet meer gelukt.  
Na de junioren heeft hij nog wel vele jaren in de selectie gespeeld. 
 

Uit het trainen geven en coachen haalde Stefan veel energie. Toen hij op zijn 24e is gestopt 
met actief korfballen is hij trainer/ coach geworden buiten de vereniging, eerst naar Valto 
(junioren) voor 4 jaar en door naar Dijkvogels en daarna nog enkele clubs. 
Voor deze periode gaf Stefan ook altijd trainen bij Maassluis. Ook heeft hij gedurende een 
lange periode samen met Chantal de klaverjas en rummicubavonden georganiseerd bij onze 
vereniging. 
 

Bij de kampen was Stefan altijd van de partij; vooral de dropping heeft mooie herinneringen 
gebracht waarbij er altijd een kleine of wat grote souvenir mee terug naar het kamphuis 
werd mee genomen. Een enkele keer moest de souvenir ook weer terug gebracht worden 
van de leiding. 
In de selectietijd werd ook enkele jaren het EJ de Man toernooi als zeer gezellig ervaren, de 
nodige drank ging er daar doorheen, maar toch wisten we kampioen te worden. 
 

Tegenwoordig geeft Stefan geen trainen meer maar kunnen we hem nog wel zien langs de 
lijn bij zoon Finn. 
 

 

Marieke Veldman 40 jaar KNKV lid en lid van de vereniging 

 

Hoe ik bij de vereniging terechtkwam? Heel simpel: via mijn vader. Hij korfbalde al sinds zijn 
jonge jaren en was actief bij CKC. Tja, het kon eigenlijk niet anders – ik ben er gewoon 
ingerold. En wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. 
Als ik terugdenk aan alle activiteiten, komt er een glimlach op mijn gezicht. Eigenlijk vond ik 
alles leuk. De vereniging voelde altijd als één grote vriendenclub. Nog steeds vertel ik 
verhalen over de kampen: de droppings waarbij we uiteindelijk met een politieauto 
teruggebracht werden, of de spannende moordspelen in het bos, waar Van D ons de stuipen 
op het lijf joeg in zijn rol als boswachter. En dan Koninginnedag – ieder jaar helpen, samen de 
handen uit de mouwen. De Sinterklaasfeesten niet te vergeten, Plus de feesten die we 
organiseerden voor Snac en Knac… wat een tijd! 
 

Mijn leukste teamherinneringen? Dat is moeilijk te kiezen. Ik kijk vanuit het Utrechtse met 
warm gevoel terug op mijn CKC tijd. Ik heb me altijd heel fijn gevoeld bij CKC. Er zijn zoveel 
mooie momenten geweest – hoogtepunten, maar ook verdriet, zoals het verlies van een 
geliefd teamgenoot. Het is bijzonder hoe een vereniging zo’n familiegevoel kan geven. En nog 
steeds geeft. 
 

CKC was voor mij meer dan een club; het is een plek waar vriendschappen zijn ontstaan, 
herinneringen zijn gemaakt en waar je altijd welkom bent.  
 



 

Gerald Visser 25 jaar lid van CKC Maassluis 

 

Gerald is door zijn vrouw Mirjan bij de korfbal betrokken geraakt rond 
1999. Hij had echter zelf een voetbalcarrière bij Excelsior. Daarnaast 
had hij een bestuursfunctie bij de turnvereniging. Gerald is een echte 
Maassluizer, maar heeft nooit gekorfbald. 
 

Toen CKC Maassluis 75 jaar bestond werd hij door René de Vries 
gevraagd als penningmeester voor de jubileumcommissie. Via deze 
weg kwam er meer betrokkenheid bij de vereniging. Gerald is ook 
tennislid geweest. 

 

Toen de kinderen (Tom en Luuk) kwamen en deze gingen korfballen was Gerald altijd langs 
de lijn te vinden of reed voor het team. Gerald is een enthousiaste ouder langs de lijn. 
Daarnaast is hij al een aantal jaar een goede hulp bij Koningsdag. Eerst als geldophaler uit 
diverse kassen en sinds 2 jaar heeft hij de drukte opgezocht bij de poffertjes- en 
pannenkoekenkraam.  
 

Tom is inmiddels gestopt met korfballen, maar Gerald is nu vaak te vinden aan de zijlijn bij 
Luuk. De sfeer is altijd gezellig en je kan altijd met diverse mensen een leuk praatje houden.  
 

 

 

Guus Spierenburg 25 jaar lid van CKC Maassluis 

 

Guus is begonnen met korfballen bij Noorderkwartier in Leiden 
toen hij 8 jaar was. Hij komt uit een echte korfbalfamilie, vader 
en ooms speelden in Den Haag bij HKV. 
 

Op zijn twaalfde is hij naar de waterpolo gegaan. Het korfballen 
kwam hier goed van pas. Zeker de balbeheersing met vangen en 
gooien. Hij heeft daar hoog gespeeld en in selecties gezeten. 
 

Voor zijn werk verhuisde Guus naar Maassluis. Toen de kinderen 
kwamen en zij na het behalen van hun zwemdiploma gingen 

korfballen, kwam Guus in aanraking met c.k.c. Maassluis. Hij werd niet meteen lid, dat kwam 
later. Zijn kinderen speelden in de B1 en Guus had veel commentaar op de scheidsrechters. 
Hanneke zei toen: “Ga jij zelf maar eens fluiten.” 

 

Guus nam dit advies ter harte en is een cursus gaan volgen. Om te fluiten moet je lid worden 
van een vereniging. Zo is Guus betrokken geraakt bij CKC. 
Hij is gaan fluiten en heeft de reserve hoofdklasse (de League bestond toen nog niet) 
gehaald. Samen met Johan v Barneveldt ging hij op pad. Fluiten en vlaggen. 
Guus fluit nu nog steeds voor CKC. Hij geniet ervan om het derde (zaal) te fluiten. De 
slimmigheid van de spelers, daar geniet hij van. 
 



Naast het fluiten deed en doet Guus nog steeds vrijwilligerswerk. Zo is hij lid van de jurytafel 
bij de wedstrijden van U19 en het eerste. Mooi om te doen maar echt de wedstrijd volgen is 
er dan niet bij. De taken die Guus gedaan heeft: schoolkorfbal, SNAC, zorgen voor maaltijden 
na de wedstrijd van het eerste. Guus gaf wel aan om Marja hier ook te noemen omdat zij het 
met elkaar verzorgden. Klaverjas en rummikub organiseren. 
 

Hij heeft met Peter een masterplan geschreven voor de scheidsrechters, dit kwam omdat er 
veel boetes en punten in mindering toegekend werden aan CKC. Gerda en Harry kwamen 
naar de vereniging en in de Waker werd het plan verder uitgewerkt om te zorgen dat er geen 
boetes meer kwamen door te weinig wedstrijden fluiten. Het resultaat was geweldig. Geen 
boetes meer en een mooi positief resultaat. Veel scheidsrechters zijn opgeleid en begeleid in 
de afgelopen jaren. Het begeleiden van scheidsrechters doet Guus nog steeds. Hij vindt het 
heel belangrijk dat dit gebeurd. Hij kan dit mooi combineren als hij naar de wedstrijd kijkt 
van zijn kleindochter (J7). 
 

Guus kijkt met plezier terug op de toptien toernooien, met daarbij een poule speciaal voor 
ouders. Met je strandstoeltje naar het veld om daar de hele dag bij het top-tienen te zijn. 
 

Guus ziet CKC als een hartelijke vereniging, iedereen telt mee, jong en oud met elkaar gaat 
heel goed. Zelfs als je geen lid ben voel je je thuis bij de vereniging. 
 

 

 

Patricia Bastemeijer 25 jaar lid van CKC Maassluis 

 

Patricia is verbaasd dat zij 25 jaar lid is van c.k.c. Maassluis. O ben ik 
nog lid dan, was haar reactie, nou dat geld gaat in ieder geval naar 
een goed doel.  
  

Patricia heeft nog nooit gekorfbald en snapt na 25 jaar nog steeds 
niets van het spelletje.  
Zij is lid geworden door de tennis en ivm een functie in het bestuur. 
Patricia is secretaris geweest.   
Samen met Johan heeft zij een team begeleid, Johan trainde het 

team en Patricia was team-begeleider. In het team zaten toen, Stephanie en Ronald.  
Met de lelijke eend naar de wedstrijden.  
Patricia vindt het heel normaal om de handen uit de mouwen te steken op een vereniging, 
denk aan Koningsdag. Allemaal helpen om het tot een succes te maken. Bardiensten hoorde 
er ook bij, dit deed zij vaak samen met Mirjam vd Vaart.  
 

Nu komt zij naar de vereniging om naar haar dochter te kijken.  
Een grote groep vrienden zijn betrokken bij de korfbal en hier geldt: jong en oud met elkaar.  
Je wordt gedragen door de vereniging wat zeker merkbaar is in verdrietige tijden. Dan is de 
verbinding heel erg merkbaar. Zij denkt dan aan de tijd met Nicolette en Joke de Vries.  
 

De kracht van CKC is dat jong en oud met elkaar omgaan, iedereen hoort erbij. 
 



 

 

Richard Arbouw 25 jaar lid CKC Maassluis 

 

Richard is na een lange carrière bij Ons Eibernest uit Den Haag bij 
CKC terecht gekomen. Dit na een verhuizing naar Maassluis. Eerst 
kwam zijn vrouw Monique bij ons korfballen en toen volgde een 
korte carrière van Richard bij ons. Hij speelde in het 3e of 4e. Maar 
hij kon met zijn fanatisme zich niet helemaal schikken aan het 
niveau van toen.  
Nadat hij stopt werd hij gevraagd als TC voorzitter. Dit heeft hij zo’n 
5 jaar gedaan. Daarnaast heeft hij ook de C gecoacht met zijn 2 

favo mede trainsters Femke en Stephanie. Dit was een leuk team, wat echt wilde leren. Daar 
kan Richard wel wat mee! 
Richard is ook een aantal jaar teambegeleider bij het eerste geweest, een aantal coaches 
kwamen voorbij: Andre Kraaieveld, Rob Berreboom, Kees en Mena. Van alles beleeft in die 
tijd.  
 

Na zoveel jaar ben je ook weleens klaar met vrijwilligerswerk. Richard is nu op koningsdag te 
vinden achter de bier tap. Komt geregeld op de zaterdag naar een wedstrijd kijken naar het 
eerste, maar is ook vaak te vinden bij zijn kleinzoon Keano.  
 

Wat het mooie aan CKC is dat hij daar een mooie vriendengroep heeft gevonden.  
 

 

Jaap van Berkel 25 jaar lid van de KNKV en CKC Maassluis 

 

Jaap kwam als enthousiaste ouder van Ronald v Berkel vaak bij 
thuiswedstrijden op het veld bij zijn zoon kijken. Door oud-
voorzitter Johan v Barneveld is hij actief geworden als vrijwilliger. 
25 jaar geleden kwam het project kunstgras, Johan vroeg aan Jaap 
of hij de werklui in de gaten kon houden.  
 

Toen de kunstgrasvelden lagen werd Jaap ook tennis lid. Op 
maandag avond had hij zijn vaste tennisavond. 
Maar de kunstgrasvelden moesten ook onderhouden worden, dus 

werd Jaap gevraagd of hij in een club van 4 man 1x per week de velden wil borstelen. Jaap 
inde het geld voor de introducé tennisleden, dat werd toen contant in de bus gegooid. Met 
de tijd werd Jaap enthousiast en ging hij ook op eigen initiatief wat klusjes doen op het veld. 
Zo onderhield hij de tennisnetten en haalde zo her en der wat groen weg. Met het behalen 
van zijn pensioenleeftijd was het fijn om wat te doen te hebben en daarnaast is 
samenwerken met een leuke club mensen geen straf. 
Jaap zit nu in de onderhoudsploeg, hier is hij ingerold. Zo was hij ook betrokken bij de sloop 
van de kantine, open en dicht doen van de krantencontainer. Maar ook zorgen dat de kranten 
netjes in de container liggen.  
 



Jaap was vroeger al betrokken als vader, wedstrijden rijden voor Ronald en met zus Ilona 
kijken naar zijn wedstrijden.  
 

Jaap kijkt naar CKC Maassluis als een enthousiaste vereniging die zorgt voor verbinding. Ook 
een vereniging die ook veel doet naast het korfballen.  
 

Jaap komt sinds enige tijd weer wat vaker kijken naar de wedstijden van het eerste. Gezellig 
om met een paar andere gepensioneerden te kijken,  
 

 

 

Ronald Bruins 25 jaar lid KNKV en CKC Maassluis 

 

Ronald kwam rond zijn 12e op de vereniging, daarvoor had hij een 
voetbalcarrière. Echter door zijn klasgenoot Niek Seesink werd hij 
overgehaald om een keer te komen korfballen. Hij startte naar zijn 
idee in de D3 en dat was gelijk goed en gezellig! Met de tijd is een 
mooie hechtte vriendengroep ontstaan! Ronald zat vaak in de 2e 
teams en zat veel reserve.  
Met een gedeelte van het team waren zij vroeger veel te vinden bij 

Mirjam Sonneveld.  
Hoogtepunt is de wedstrijd dat hij mocht invallen bij de A1, samen met zijn vrienden Niek, 
Tjerk en Paul. RWA kon kampioen worden. Maar dat werd door een fantastische spelend 
team van CKC voorkomen. Dit was ook gelijk Ronald zijn laatste wedstrijd, mooi afscheid voor 
hem.  
 

Ondertussen heeft hij zijn vrouw leren kennen bij de vereniging: Stephanie Moerman. Is hun 
gezin mooi uitgebreid met een zoon en dochter: Lynn korfbalt ook al fanatiek en Noud is 
gestart bij de Kangeroes. 
 

Ronald heeft vroeger zelf de F- jes gecoacht, maar dat was geen groot succes. Daarna ging hij 
de SNAC in en heeft met een groep de KSK weer tot leven gebracht. Verder hielp hij graag 
mee op Koningsdag.   
 

Alle kampen zijn ook een fantastische tijd geweest! 

Nadat hij is gestopt met korfballen heeft hij zijn voetbalcarrière weer opgepakt.  



 

 

Theo den Heeten 25 jaar lid KNKV en CKC Maassluis 

 

Ook Theo is door zijn verkering Joke betrokken geraakt bij de korfbal. 
Echter is hij via om een omweg bij c.k.c. Maassluis gekomen. 56 jaar 
geleden maakte hij kennis met korfbal in Nieuwerkerk, vanwege een 
verhuizing werd het ADO in ’s Gravendeel. Hier deed hij soms mee aan 
een kaartavond. Toen de kinderen Edward, Gwenda en Karin werden 
geboren, zijn zij daar allen ook hun carrière gestart. Theo was altijd 
langs de zijlijn te vinden bij de kinderen. Hij reed ook vaak voor het 
team van zijn kinderen. Theo vond de wedstrijden kijken bij zijn vrouw 
vaak leuk, maar dat middenvak was vreselijk! 

 

Theo had zijn eigen vrijwilligerstaken bij de kerk.  
Van origine is Theo een volleyballer, maar gezien zijn drukke baan is een teamsport moeilijk 
te combineren. Hij ging voor tennis, dus toen c.k.c. Maassluis met tennisvelden kwam stapte 
hij over van B-Quick.  
Eerst tenniste hij op de maandagavond en nu hebben zij op dinsdagochtend een leuk clubje 
van 6 mensen. Na het tennissen is het met z’n allen tijd voor een bakkie.  
In het verre verleden heeft Theo nog meegedaan aan de clubkampioenschappen, voor de 
gezelligheid. 
 

Theo heeft altijd met plezier gekeken naar de wedstrijd van zijn kinderen, Gwenda bij CKC en 
Karin bij ODO. Edward is betrokken bij Tempo. Theo is nu aan de zijlijn te vinden bij de 
kleinkinderen: voetbal of korfbal. 
 

Theo vindt dat de korfbal een goede veilige omgeving biedt voor zijn kinderen en 
kleinkinderen. Mooi dat verenigingen dit kunnen bieden.  
 

 

Peter Heins 25 jaar KNKV lid en lid van CKC Maassluis 

 

Peter is vroeger met de korfbal in contact gekomen door hun 
buurtjes Mieke en Bert Montizaan. Al vroeg gingen de kinderen op 
korfbal, eerst Claire en later ook Paul toen hij de voetbal niet meer zo 
leuk vond. Als ouder was hij altijd langs de lijn te vinden en ook de 
uitwedstrijden bezocht hij trouw. 
 

Toen in 1999 de nieuwe kunstgrasvelden kwamen en de mogelijkheid 
kwam om lid te worden om te tennissen heeft Peter zich aangemeld. 
Elke maandagavond tossen met een grote groep en in de zomer een 
leuk toernooi met een hoop tennissers soms tot in de late uurtjes. 

 

De laatste periode wordt er elke dinsdagochtend nog getennist met een groepje van 6 fitte 
mannen met een gezellig bakje koffie voor en na het potje tennis. Peter staat bij de 
tennissers bekend om zijn ‘toverbal’ waar veel effect aan zit en zijn snelheid.   


