Harry



‘Carpe Diem — Pluk de dag’

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je liefthebt, missen moet.

Wij bedanken iedereen voor alle belangstelling,
mooie bloemen,
fijne kaarten en woorden van troost
die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man,
fantastische vader, schoonvader
en trotse opa

Harry van Buren

Ieders aanwezigheid tijdens de crematieplechtigheid en
alle blijken van deelneming zijn ons tot steun geweest
bij het verwerken van het verdriet.

Gerda
Mark, Marjelle en Noud

Rhoon, december 2025



