
Wat een feest was het vorig weekend weer om met zoveel kinderen van c.k.c. Maassluis op 

kamp te mogen gaan. Bij het vertrek leek alles nog in de soep te lopen, omdat het vliegtuig 

een noodlanding had moeten maken. Maar gelukkig was er een lieve buschauffeur van 

Nooteboom Tours die ons wel mee wilde nemen naar Oosterhout.  

In Oosterhout stonden met dank aan onze koks Menno, Martijn, Sander en hulpkok Hans al 

lekkere broodjes en kommen soep klaar voor het avondeten. Zij hebben ons het hele weekend 

verwend met o.a. croissantjes, knakworsten, broodjes bal, pasta en wraps. En ook de late night 

snacks voor de leiding hebben zij weer goed verzorgd. Bedankt hiervoor namens iedereen! 

Doorheen het weekend zijn we opzoek gegaan waarom het vliegtuig niet verder kon vliegen. 

Er kwamen steeds vreemde pakketjes aan, waar cruciale onderdelen inzaten die nodig zijn om 

te vliegen. Tijdens de bonte avond bleken ook onze paspoorten verdwenen. Deze werden 

teruggevonden in de tas van 1 van de Tokkies. Zij hadden het vliegtuig onklaar gemaakt, 

omdat ze door Brokkepiloot het vliegtuig waren uitgezet. De misverstanden onderling zijn 

opgelost en we konden met zijn allen gelukkig weer veilig op maandag naar huis. 

Het blijft altijd bizar hoe snel de tijd gaat in een weekend, zeker als je bedenkt wat we 

allemaal hebben gedaan. Zo zijn we begonnen met een landenspel waarbij kinderen stempels 

konden verdienen in hun paspoort en gingen de E en D 's nachts nog op bezoek bij 

verschillende landen. 

Op zaterdag begonnen we met het spel ticket to ride, zijn we 's middags via een toffe 

speurtocht op de zandvlakte beland en hebben we 's avonds een soort Zweeds renspel gedaan, 

waarbij de kinderen opzoek moesten naar opdrachten en de leiding als jury beoordeelde of ze 

een letter verdiende. 's Nachts zijn we met de kinderen van de E en D nog gedropt in de stad. 

Door challenges te spelen konden de kinderen aanwijzingen verdienen om elkaar te vinden. 

Toen de E-tjes elkaar vonden, leek het wel of ze elkaar in jaren niet hadden gezien. (Wij zijn 

wel bang dat de hele buurt deze nacht iets minder goed geslapen heeft hierdoor.) 

Op zondag was het tijd voor sport en spel. Waar de kinderen 's ochtends vooral met en tegen 

elkaar streden, was het 's middags tijd om het op te nemen tegen de leiding. Helaas hebben de 

kinderen zo hard hun best gedaan, dat zij uiteindelijk de meeste punten hadden. Maaarr met 

touwtrekken hadden we dan wel weer gewonnen, waarschijnlijk met dank aan de fantastische 

Haka van Erik. 

Tijdens de bonte avond konden de kinderen door middel van het spelen van spelletjes punten 

verdienen. Aan het eind was het Eurovisiekampfestival. Hierbij traden wij als kampleiding op 

en mochten de kinderen hun punten inzetten. De Waka Waka van Sanne, Marleen en Niels (in 

jurk) werd uiteindelijk door de kinderen als beste beoordeeld. Als je het songfestival wint, dan 

mag je het volgend jaar organiseren, dus heel fijn dat we al weten wie de bonte avond volgend 

jaar op zich zullen nemen. ;) Met een goede disco hebben we de avond voor de F en E 

afgesloten. De D-tjes hebben top geholpen met opruimen en mochten daarna nog het bos in 

voor de spooktocht. Sommige hingen gillend en piepend vastgeplakt aan onze armen, maar 

achteraf zeiden ze allemaal: Neeee hoor, dit was echttt niet eng! (Geloven jullie het?) 

Maandagochtend was het om 9 uur nog bijzonder rustig in het kamphuis en kregen we 

sommige kinderen maar met moeite hun bed uit. Na een lopend buffet ontbijt (We hadden 

geen zin meer in afwas) was het tijd voor het topitospel. Hierbij hebben de kinderen nog even 

heerlijk fanatiek hun laatste energie eruit gegooid. Nadat we heerlijk genoten hadden van de 



patat, vond het heelal dat we nog niet genoeg nat waren geworden dit kamp. Dus we kregen 

nog even 2 uur lang een stortbui boven Oosterhout. Gelukkig hielpen de kinderen van het 

oudste kamp om de spullen in de bussen te krijgen en konden we veilig en niet helemaal 

droog weer terug naar Maassluis. 

Wat hebben wij weer genoten van alle gezellige praatjes, de gekke grapjes en het 

enthousiasme tijdens de spellen van de kinderen. De verwondering van het mogen snoepen in 

bed, het dansen op de tafel en het naar bed gaan als normale bedtijd al uren voorbij is. Het 

blijft toch elk jaar weer genieten! 

Voor de oudste D-tjes, veel plezier volgend jaar bij het oudste kamp en voor de rest van de 

kinderen :TOT VOLGEND JAAR!! 

Groetjes Erik, Jacqueline, Marleen, Stephanie, Sanne, Maxime, Jinte, Bastiaan, Jeppe, Colin, 

Eva, Marit, Mark, Tijn, Tristan, Niels en Mirjam 

 


