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Op reis
Hallo lieve kampgangers,

De koffers en backpacks zijn gepakt, de paspoorten liggen klaar. We gaan op
reis, gaan jullie mee??

In deze kampkrant vind je alle informatie die je nodig hebt om er een
geweldig kamp van te maken.

Via sociale media zullen wij alle ouders op de hoogte houden van al onze
avonturen. Op Facebook is dat Korfbalkamp c.k.c. Maassluis 2024 en op
Instagram @korfbalkampmaassluis, deze zijn voor zowel het jongste als
oudste kamp.

Wij hebben er als kampleiding alvast heel veel zin in en zien jullie allemaal op
17 mei op de parkeerplaats van het Reviusplein.

Vertrek en terugkomst

Vrijdag 17 mei 2024 om 16:30 uur verzamelen we op het Reiusplein.
Om 16:45 uur komen de bussen en kunnen we ze inladen, zodat we om 17:00
uur richting Oosterhout kunnen vetrekken. (Let op tijd gewijzigd!!)

Maandag 20 mei 2024 vertrekken we rond 15:00 uur vanaf Oosterhout en
hopen we rond 16:00 uur weer op het Reviusplein te arriveren.

EHBO

Marleen en Stephanie zijn onze EHBO’ers. Eventuele medicatie kan bij vertrek
aan een van hun afgegeven worden.
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Het kamphuis

Kamphuis “Ahoy”

Pannehuisstraat 12

4911 BS Den Hout (gem. Oosterhout)
tel: 0162-453187

Alleen bellen in geval van nood!

Contactpersonen in geval van nood

Sanne Pap: 0631687124
Stephanie Moerman: 0651406901

Post

Voor de kinderen is het altijd heel leuk om een kaartje te krijgen tijdens het
kamp. Deze worden na het eten voorgelezen en uitgedeeld aan de kinderen.
Op de korfbal zal een rode brievenbus staan waar papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s, andere familieleden, en geheime aanbidders kaarten in kunnen
stoppen. Deze wordt bij het vertrek ook bij de bussen gezet om extra gevuld
te worden.

Snoepwinkeltje

Het is tijdens dit kamp mogelijk om chips, snoep en blikjes limonade te kopen
in ons eigen winkeltje. Onze ervaring leert dat €5,- een mooi bedrag is voor de
kinderen om mee te nemen.

Zorg voor een goede portemonnee met naam erop!
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Jullie reisleiding:

Stephanie
Mirjam
Eva
Marleen
Maxime
Jacqueline
Jinte
Marit
Sanne

Erik
Mark
Tristan
Jeppe
Colin
Bastiaan
Tijn
Niels




De Paklijst

Eerst de inpaktips:

e Pak samen met uw kind de tas is, zo kan uw kind zien'wat er mee gaat

e Zet namen in de kleding, op de tas/koffer en eventuele vuilniszak met beddengoed,
er raken nog wel eens spullen kwijt
Doe ondergoed en sokken in kleine zakjes, bijvoorbeeld
boterhamzakjes/diepvrieszakjes, deze raken altijd verdwaald in de tas
Het kamphuis staat midden in het bos, geef oude kleding mee, want ze worden
sowieso vies @
De onderstaande hoeveelheden zijn een indicatie

Slaapzak of dekbed 1x
Kussen met kussensloop 1x
Hoeslaken 1x
Nachtkleding 1x
Handoeken 2X
Schoon ondergoed en sokken 4x
Sportkleding 1x
T-shirts 3x
Warme trui 1x
Oude jas voor in het bos 1x
Lange broeken die vies mogen worden 2X
Korte broek 2X
Stevige schoenen 2 paar
Badslippers 1x
Regenkleding 1x
Zwemkleding + badlaken 1x
Zak voor vuile kleding 1x
Toilet spullen (shampoo, douchegel, tandenborstel en -pasta, 1x
haarborstel)

Zonnebrand 1x
Toiletrol 1x
Theedoek voor corvee 1x
Zaklamp 1x
Extra vuilniszak met naam voor beddengoed voor de terugweg 1x
Versiering passend bij het thema voor in het kamphuis Zo veel mogelijk
Pak uiteraard je goeden humeur mee Zo veel mogelijk

Extra belangrijk!!!

Outfit voor bonte avond (bijv, toerist/reiziger of een land)

Je favoriete zoete beleg

Een oranje hesje (die uit de auto)

Wit t-shirt wat vies mag worden en niet meer terug komt &
Waterfles of bidon

En vergeet natuurlijk je paspoort niet in te kleuren en mee te
nemen!!
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Kampliedjes
Om alvast te oefenen en in de stemming te komen

Voor het eten

Happerde happerde happerde hap
Bikkerde bikkerde bikkerde bik

Eet smakelijk!!

Na het eten

Wij hebben smakelijk gegeten

En lusten nu niets meer

Wij zijn verzadigd en verkwikt

En aanmerkelijk aangedikt

EN VOOR DE AFWAS ONGESCHIKT!!

Overal waar we komen
Overal waar we komen
Vragen de mensen

Wie wij zijn

Van waar wij komen

En dan zeggen wij

We komen van de Korfbal
En als ze ons niet horen
Dan zingen we wat harder

Pleecomplex

Ik heb toch zo iets geks,
Ik heb een pleecomplex.
Ik hou zo van die geur,
Die teksten op de deur!

Zie ik hem open staan,
Dan moet ik altijd gaan.
Oh doe die deur op slot,
Ik ga er aan kapot!

Maar doe die bril omhoog,
Want ik zit ook graag droog.
Zeg ga je mee naar de plee,
Ik zwijmel bij 't idee!

Cowboy Billy Boem

Kijk, wie rijdt daar op z'n paard door de
prairie

Dat is cowboy Billy Boem

Door de boeven zeer gevreesd

Er is nog nooit in 't wilde westen

Een cowboy geweest

Die zo dapper was als cowboy Billy Boem
Van je hotsie knotsie knetter

Van je jippie jippie jee

Maar zijn paard was veel te moe

En die kon niet langer mee

Maar hij moest toch boeven vangen
Dus nam hij een ander beest

En nu gaan we zelf verzinnen

Wat voor beest dat is geweest

Onze kat

Onze kat wiedewiedewat

Heeft een staart wiedewiedewaart
En die staart wiedewiedewaart
Heeft een krul wiedewiedewul

En die krul wiedewiedewul

Heeft een haar wiedewiedewaar
En die haar wiedewiedewaar
Heeft een PUNT, komma
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Tante in Marokko

Ik heb een tante in Marokko en die komt,
hiep hoi

Ik heb een tante in Marokko en die komt,
hiep hoi

Ik heb een tante in Marokko, 'n tante in
Marokko,

'n Tante in Marokko en die komt, hiep hoi

Refrein:

Singing a ja jippie jippie jee, hiep hoi
Singing a ja jippie jippie jee, hiep hoi
Singing a ja jippie, a ja jippie

A ja jippie jippie jee, hiep hoi

En ze rijdt op twee kamelen als ze komt,
hobbel hobbel

En ze rijdt op twee kamelen als ze komt,
hobbel hobbel

En ze rijdt op twee kamelen, ze rijdt op
twee kamelen

Ze rijdt op twee kamelen als ze komt,

hobbel hobbel, hiep hoi

Refrein

Idem met:

En ze schiet met twee pistolen als ze komt,
pief paf

En we slachten wel twee varkens als ze
komt, knor knor

En we drinken pure whisky als ze komt,
klok klok

En dan eten we ons buikje lekker rond,
nou nou

Maar dan brengt het treintje ons wel weer
naar huis, tuut tuut

Singing a ja jippie jippie jee, hiep hoi
Singing a ja jippie jippie jee, hiep hoi
Singing a ja jippie, a ja jippie

A ja jippie jippie jee, hiep hoi, pief paf,
knor knor, klok klok, nou nou, tuut tuut

De koning van Siam

De koning van Siam die had het zo koud,
Toen heeft hij zijn hoofd in de kachel
gedouwd. (2x)

Hij moest voor zijn vrouw nog wat
boodschappen doen,

Een pak lucifers en een lapje katoen. (2x)
Hij kocht nog wat zout en een flesje azijn,
Dat smaakt bij de pudding zo pittig en fijn.
(v29)

Hij deed de azijn toen wel in een vergiet
Dat was wel niet snugger maar 't hinderde
niet. (2x)

Hij was maar net thuis of daar buldert zijn
vVrouw:

“Ben jij nou een Koning, wat heb ik aan
jou?” (2x)

Toen kreeg-ie 't warm en toen kreeg-ie 't
koud,

Toen heeft-ie zijn hoofd in de kachel
gedouwd. (2x)

De Koning van Siam die ging toen kapoet,
Dat heb je er van als je boodschappen
doet! (2x)




