
Nieuwe bondsscheidsrechter! 
 

De herstarte zaalcompetitie bestaat officieel uit 6 speelweekenden. We hebben drie zaalweekenden gehad. 

Na drie speelweekenden staat de teller op:   16  gefloten wedstrijden. 

 
Met dank aan: Pascal Huisman, Cock Matthijsse, Wouter Dirks, Hans de Vette, Pim Bruijn en Ricardo Keeman. 

 

Na 12 februari gaf ik aan dat we op 7 wedstrijden stonden. Echter daar komt nog 1 wedstrijd bij, want vorige 

week zaterdag kwam de jurytafel 2x in actie en dat telt voor 2x 0,5. 

 

Op 19 februari werden 8 wedstrijden aan ons totaal toegevoegd. Wouter bleef dicht bij huis. Hij floot bij Valto in 

De Lier. Pascal moest helemaal naar Assen. Hij floot bij AVO. Voor wie het wil weten, AVO is een 

fusievereniging voortkomend uit ASKO en VDW. Cock nam twee wedstrijden voor zijn rekening. Hij floot in 

Hoogvliet, zowel Nikantes 1 als Nikantes 2. Hij was voor het eerste team aangewezen en het tweede team deed 

hij er gewoon even bij. Hij was er toch. Dat telt weer lekker aan. De thuiswedstrijden van Maassluis C1 en 

Maassluis 3 werden respectievelijk gefloten door Hans en Pim.  

 

Vervolgens kwam ook de jurytafel nog 2x in actie, waardoor dat ook weer een wedstrijd opleverde. Bij de B1 

zaten Peter, Han en Dick achter de tafel. Bij Maassluis 1 werd de jurytafel verzorgd door Guus, Monique en 

Niels. 

 

De 8ste wedstrijd was een hele bijzondere. Ricardo Keeman reisde ’s morgens af naar Bodengraven om bij 

Vriendenschaar zijn examenwedstrijd te gaan fluiten. Harry en ondergetekende waren hier bij en zagen hoe 

Ricardo een makkelijke wedstrijd floot en ruimschoots slaagde in zijn missie. Na afloop konden we Ricardo 

feliciteren en de bloemen overhandigen. Ricardo, van harte gefeliciteerd en welkom in het scheidsrechterskorps 

van CKC Maassluis. Ricardo mag nu officieel als bondsscheidsrechter optreden. Wij wensen hem veel succes in 

zijn scheidsrechters carrière. 

 

 
 

Onze nieuwe bondsscheidsrechter. 

 

Bijna kwamen we nog aan 9 wedstrijden. De scheidsrechter van Maassluis 2 was niet aanwezig bij de start van 

de wedstrijd. Guus ging zich snel omkleden om de wedstrijd te fluiten. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd 

arriveerde de aangewezen scheidsrechter. In de rust droeg Guus de wedstrijd over aan de neutrale 

bondsscheidsrechter, die de tweede helft voor zijn rekening nam. Fijn Guus, dat je zo flexibel was om in te 

springen. Zeker omdat je ook nog eens juryvoorzitter was bij Maassluis 1 en vervolgens nog Maassluis 5 ging 

fluiten. En dat na een hele dag gewoon aan het werk te zijn geweest. Kortom, je bent een kanjer. Dank je wel. 

 



Dan kunnen we ook nog melden, dat we volgend zaalseizoen geen sportieve sanctie krijgen. Hiervoor moesten 

we minimaal 13 wedstrijden fluiten en we staan nu al op 16. Een prima resultaat. Om geen boete op te lopen 

moeten we 22 wedstrijden fluiten. Dat betekent 6 wedstrijden met nog 3 speelweekenden te gaan. Je zou zeggen: 

dit moet toch wel gaan lukken. 

 

Zijn er vragen, dan ben ik bereikbaar via de email: vburenh@caiway.nl of telefonisch onder nummer: 

0623847575.           

    

Gerda van Buren 
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